
Kerstgedachte 2023 

Met de huidige crisis tussen Israël en Hamas enerzijds en tussen Rusland en Oekraïne anderzijds denk 

ik regelmatig terug aan mijn jeugd in de jaren ’80. Ik herinner me dat bijna dagelijks verslaggeving uit 

Beiroet en vanaf het Rode Plein op het NOS-journaal was. Is er dan niets veranderd? Jawel, de Koude 

Oorlog is voorbij en de VS waren toen de grootste schuldeiser in de wereld, nu de grootste 

schuldenaar. Tegelijkertijd is China nu de grootste economie ter wereld en zijn de BRICS de grote 

uitdager van de unilaterale wereld onder leiding van de VS. Ook kon je in de jaren ’80 niet op internet 

zoeken naar de verschrikkelijke foto’s en video’s van geweld. Charlie Hebdo, Bataclan, 7 oktober, het 

zijn onbegrijpelijke en vreselijke gebeurtenissen. Tegelijkertijd is er wereldwijd aandacht voor het leed 

dat door de tegenreactie ontstaat. Empathie met alle slachtoffers is uiteraard begrijpelijk. De kwade 

macht zijn niet mensen maar regimes. Net zo goed Duitsers ten tijde van het Derde Rijk en alle 

inwoners in door de Sovjet-Unie beheerste gebieden, inclusief de Russen zelf, slachtoffers waren van 

het Sovjet-regime. Dat is een conclusie die wij mogen delen en die ook ruimte biedt voor verzoening. 

Mensen weer als mensen zien, die slachtoffer zijn van foute regimes. Zo ook in het conflict tussen 

Rusland en Oekraïne. Feitelijk worden oorlogen altijd begonnen door oude mannen die elkaar kennen 

terwijl die oorlogen worden uitgevochten door jonge mannen die elkaar niet kennen. Nog los van de 

burgerslachtoffers.    

Met kerstmis denken we altijd aan vrede, dat hoort zo. Maar na Driekoningen valt het geroffel op de 

oorlogstrom vaak alweer te horen. Mijn hart weent bij de gedachte aan al dat zinloze leed. Mijn 

verdriet wordt versterkt doordat onze leiders spreken over oorlog en niet over vrede. Dat maakt het 

voor mij moeilijk. Ik ben een groot bewonderaar van Winston Churchill en van Margaret Thatcher 

maar inmiddels heeft mijn zoon ook al ruim een jaar een brief op de mat liggen van het ministerie van 

defensie. Een brief waarin dienstplicht en Oekraïne in één alinea genoemd worden. De brief komt van 

een kabinet dat onder leiding staat van een alleenstaande, kinderloze, man. Als vader van een zoon 

en een dochter slaap je daar gewoon slechter van. Als ik aan de lunchtafel of bij de koffieautomaat 

iemand hoor oreren over vechten tegen Rusland, vraag ik altijd even of hun kinderen ook die brief op 

de mat hebben gekregen. Ik kan het niet laten.  

Nederland lijkt verdeelder dan ooit, maar er is politiek niet veel veranderd sinds Pim Fortuyn. In de 

politieke arena is links kleiner maar ook harder geworden, terwijl het verwijt juist andersom klinkt. 

Maarja, wat is nu tegenwoordig rechts? Ik heb nooit goed uit de voeten gekund met de termen links 

en rechts. Op school leerde je dat rechts fout was, dat had de geschiedenis wel geleerd, en links zou 

dan sociaal zijn. Ik heb mijn eerste geschiedenisleraar daar wel eens een ongemakkelijke vraag over 

gesteld: Hoe kan nationaal-socialisme rechts worden genoemd? De lerares kon die vraag niet 

waarderen. Tegenwoordig lees ik in stukken die ook in onze gemeenteraad worden besproken, dat 

mensen die opkomen voor grondrechten tegen de overheid zijn. Dat niet alleen, ze zouden ook 

activistisch zijn en gewelddadig bovendien. En tenslotte: rechts. Een dergelijke woordsalade waarbij 

verbanden worden gelegd, die er niet zijn en waarbij causale verbanden en passant worden 

verzonnen, gaat er in mijn gezonde brein niet in.  

Alles lijkt omgedraaid: opkomen voor de burger is verdwenen bij links, oorlogstaal is weer wel links 

en zogeheten rechts bepleit vrede. Dat is het grote verschil met de jaren ’80. Tegelijkertijd wordt voor 

de tweede maal in de geschiedenis militaire steun uit het Westen tegen Rusland met open armen 

ontvangen, zij het door twee nogal verschillende ideologieën. Rusland daarentegen stelt, dat het zich 

voor de vierde maal in de geschiedenis moet verdedigen tegen een grootmacht uit West-Europa. 

Hieruit zie je al meteen, dat die situaties onvergelijkbaar zijn en toch wordt er aan beide kanten naar 

verwezen.  



Tenslotte. Ik leef mee met mensen die het, met name door inflatie, moeilijk hebben. Inflatie is de 

grootste vijand van mensen met een kleine beurs. Daarom heb ik sociaaldemocratische partijen nooit 

begrepen: sterk beïnvloed door econoom John Maynard Keynes laten de sociaaldemocraten in de 

regel de staatsschuld oplopen en die schuld moet altijd eens met rente door de belastingbetaler 

worden terugbetaald en die last drukt altijd meer op de kleine beurs dan op de grotere. En meer 

vermogenden verdienen geld aan de rente op die staatschulden door in schuldpapier te investeren. 

Dat is wat mij betreft in het kort de paradox van linkse politiek. Tel daar de eerder genoemde inflatie 

bij op en een oplopende staatsschuld kan onmogelijk nog als heilzaam voor de kleinere beurs worden 

uitgelegd. Voor vermogenden en bedrijven is inflatie in de regel geen ramp, tenzij dat vermogen stil 

staat op een bankrekening. Indien dat vermogen deelneemt aan een inflatoire economie, wordt dat, 

inflatie doorberekend, altijd wel terugverdiend.  

Ik maak me zorgen, maar soms vraag ik me af, of je je nog wel zorgen mag maken als jouw zorgen 

andere zorgen zijn dan de zorgen, die de media het meest met ons delen. Ik maak me zorgen om 

vrede, media en de politiek maken zich zorgen om te weinig geld voor wapens. Ik maak me zorgen 

over de economie, media en politiek maken zich zorgen over de stijgende zeespiegel. Ik maak me 

zorgen over een gebrek aan betaalbare woningen, media en politiek bekommeren zich om plaatsen 

om immigranten te huisvesten. Ik maak me zorgen om vrouwenrechten en rechten van kinderen die 

in moderne slavernij werken, media en politiek maken zich druk om slavernij in het verleden en 

vinden dat iedereen maar door elkaar naar dezelfde wc moet. Media en politiek bepleiten 

overheidsingrijpen in de persoonlijke levenssfeer onder een deken van veiligheid, ik verdedig 

grondrechten en fundamentele vrijheden van het individu. 

Ik wens iedereen vrede, voeding en vrijheid. Niet alleen tijdens kerst maar vooral in de rest van het 

jaar. 
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